Bijlage 3: Interview cliént

Zowel cliént als een vader

Hoeveel kinderen heb je?
3 kinderen. 1 zoontje en 2 dochters

En hoeveel jaar zijn ze?
Mijn dochters zijn 11 en 8 jaar. En mijn zoontje is 5 jaar.

Wonen ze alle drie nog bij u in?
Neen. Alleen mijn zoontje woont nog bij mij. Mijn 2 dochters wonen bij mijn ex- vriendin.

Heb je nog contact met uw dochters?
Neen, al 8 jaar niet meer. Ik probeer dat wel, want ik wil ze dat. Maar mijn ex- vriendin wilt het

niet.

Hoe lang had je voor die 8 jaar contact?
2 jaar. Als ik ze mocht zien. Het was wel altijd zien... Het is erg. Er kwam altijd iets tussen.

Heb je telefonisch al geprobeerd om contact op te nemen?
Neen, ik heb geen telefoonnummer van haar.

Je weet wel waar ze wonen?
Ik weet waar ze wonen, maar geen contact.

En als je ze op straat zou tegenkomen, zou je ze dan herkennen?
Ik zou ze wel herkennen, maar ik weet niet of ze mij zouden herkennen.

Gevoelens bij het vaderschap

En hoe voelt het voor u dat je ze niet meer ziet?
Dat doet pijn &. Weet ge, ik heb nu wel mijn zoontje om me nu aan op te trekken, maar dat blijft
toch een beetje in mijn achterhoofd. Het is een ramp.

Denk je nog dagelijks aan hen?
Ik denk daar zeker nog dagelijks aan. Ik vind het heel moeilijk.
Ja, ik heb het er echt moeilijk mee.

Als je nu nog contact met uw dochters zou hebben, hoe zie je dat gebeuren? Of hoe zou je wil-
len dat het nu zou zijn?

... Ik weet het niet...

Zou je willen dat ze bij u inwonen?

Ik hoop dat altijd, maar dat zal nooit gaan gebeuren. Ik heb dat vroeger ook gehad, het bezoek-
recht om ze te zien van vrijdag tot maandag.

Hoe lang heeft dat geduurd?
1,5jaar

En wat deed je dan met hun toen je dat bezoekrecht had?



Toen kwamen die naar mijn thuis. En dan gingen we naar de speeltuin ofzo. Ze hadden kapotte
kleren aan als ze naar mij kwamen. En dan kwamen er terug bij de moeder, en die gooide kleren
dan weg.. Echt waar..

Denk je soms: “Morgen stap ik naar de kinderen toe, ik kan er niet meer tegen”?

Ik zou dat graag willen, maar dan ga ik in de problemen komen. Dan gaat mijn ex zeggen dat ik
haar aan het stalken ben, of dat ik haar lastig val. Zelfs als dat niet zo is, als is het gewoon om de
kinderen te zien.

Ik ga even een lijstje voor u leggen waar allemaal gevoelens opstaan. Positieve gevoelens indien
de behoeften vervuld zijn, en negatieve gevoelens indien de behoeften niet vervuld zijn. Ik leg er
een stift bij, en dan kan je er zo meteen op aanduiden.

Hoe gaat het met u zoontje nu ?
Dat gaat goed hé. In het begin was dat moeilijk toen hij pas geboren was, omdat ik nog anderen
kinderen had. Sinds dat wij dan thuisbegeleiding hebben, is dat beginnen te groeien.

Waarvoor is die thuisbegeleiding er?
Omdat ik die controle voor het verleden dat ik heb.

En hoeveel keer in de weken komen ze bij jullie?

1 keer per week op woensdag, en dat is maar 1 vrouw die komt. En als we dan problemen hebben
en we maken ons zorgen over hem, dan geven ze ons daar informatie over. En dan proberen we
dat.

En hoe lang komt die dan naar u thuis?
Dat is maar een uurtje. Die komt dan een beetje babbelen

Kijkt die dan ook hoe het met uw zoontje op school gaat?
Ja die kijken zeker hoe het met hem gaat, en ook op school. Die contacteren zelfs de school of hij
wel gaat. En dan is er nog de jeugdrechtbank, en mensen van school uit.

Komen die dan in overleg met elkaar?
Ja die komen in overleg, en daar zit ik dan bij.

Wat wordt daar dan allemaal gezegd, in dat overleg?

Van alles. Over ons, dat wij ook wel goed bezig zijn. Het was voor hem moeilijk om in het begin
naar school te gaan. En dan gingen we met hem mee naar het klasje elke dag, zo hebben we dat
opgebouwd.

Weet u zoontje dat je nog twee andere dochters hebt, en wat vertel je hem dan over?

Hij weet dat wel, maar ik denk dat hij iets te klein is ook te beseffen. Hij heeft ze zelf ook gezien,
want mijn moeder had ik het begin ook bezoekrecht. En als zij dan naar mijn thuis kwam, dan
moest ik weggaan. Mijn zoontje was er wel altijd bij, maar hij beseft het niet goed omdat hij nog
klein was.

Hoe denk jij dat je je kind(eren) kan beschermen?

Door er voor hem te zijn. Door met hem te spelen. Door hem naar school te laten gaan. En door
mijn ouders, die er ook altijd voor hem zijn. Eerst probeerden mijn ouders de opvoeding over te
nemen, waardoor wij als ouders niks meer te zeggen hadden. Hij werd verwend door mijn moe-
der. En als mijn ouders ‘ja’ zeiden dan was het ook ‘ja’, ook al zeiden wij ‘nee’. Dat is nu beter
geworden. Hij luistert nu goed naar ons.

Nu mag je op die lijsten ongeveer 10 gevoelens aanduiden die je hebt als je aan je zoontje denkt.
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Dat ik meer bij hem betrokken ben. In het begin vroeg hij altijd naar de mama, maar nu voel ik me
meer betrokken. Ik ben blij, fier. Ik amuseer me met hem, als we ergens naartoe gaan is dat altijd
fijn. Hij maakt mij gelukkig. En ik voel me levendig bij hem. Als hij hier aan het spelen is, dan
vraagt hij aan mij of ik iets wil tekenen omdat ik dat goed kan, en dan bloeit hij echt open...

Zou je kunnen opschrijven welke dingen je met je kind allemaal doet? (apart blad) Je mag het

invullen aan de hand van een week- of dagplanning
Bezigheid/ activiteiten kind(eren).. Dagdagelijkse situatie.

“lk speel soms met mijn zoon computergame Wi/ of een film kijken. Een speelgoed,.. Wat stuk is
moet ik altijd terug maken. Tekeningen maken die ik ook voor mijn zoon. Als we een uitstap maken
kan ik beter met mijn zoon opschieten. (Mijn moeder is er dan niet bij, enkel ons gezin)

Ook mag je de gevoelens aanduiden die je hebt als je aan je dochters denkt.

Ik voel me ellendig, gefrustreerd. Ook voel ik me bezorgd, voor nu en voor later. Ik ben er bezorgd
over of ze nog ooit contact met me opnemen. |k voel me ook echt leeg, en onzeker in de situa-
ties. Ik ben ook zenuwachtig...

Vader van vader

Welke positieve herinneringen heb je aan je eigen vader?

Geen.. Mijn ouders zijn gescheiden, en ik was 6 dagen toen ik hem de eerste keer zag. En toen om
de 14 dagen had hij bezoekrecht, maar ik kan daar niet veel op zeggen. Dat was van 2uur tot 6uur.
Het heeft geduurd tot 17jaar denk ik.

Denk je nog soms aan hem, of droom je er wel eens van?
Eigenlijk niet neen, ik heb geen goede herinneringen aan mijn vader.

Waarom heb je je vader tot je zesjarige leeftijd niet gezien?
Ik was klein, en mijn moeder was alleen. En ik was niet gewild, en hij wou dat niet. Hij was wegge-
gaan.

Wat zei u mama dan tegen u dat hij was, als je bijvoorbeeld naar hem vroeg?
Ik heb eigenlijk nooit naar hem gevraagd. Maar omdat ik een oudere zus had en hem wel kende,
kreeg hij dat bezoekrecht. [k moest samen met hem meegaan, en zo heb ik hem leren kennen.

En hoe ging dat bezoekrecht dan?
Hij kwam ons halen bij ons thuis. En in plaats van naar de speeltuin te gaan, gingen we altijd naar
zijn moeder. En hij deed niks leuks met ons, helemaal niks. Dat was gewoon thuis binnen zitten.

En probeerde hij dan spelletjes met jullie te spelen?
Neen, helemaal niet.

Dus je had daar eigenlijk niets aan..

Neen, daarom ben ik daar ook mee gestopt.

Ik zie nu dat hij een andere vrouw heeft, en hij heeft ook kleinkinderen. En ik zie dat hij er altijd
mee bezig is, terwijl dat hij voor ons vroeger nooit tijd had. Hij zal zelfs nooit naar mijn kinderen
vragen. Alleen heeft hij ooit tegen mij gezegd: “ik heb een andere familie nu, dat is veranderd”.

Maar hij wilt nu wel terug contact met u?
Ja hij vraagt dat wel aan mijn zus, maar ik kan dat niet neen, sorry.



En belt hij u soms eens op?
Neen, heeft hij geen telefoonnummer meer van mij.

Heb je hem wel nog gezien?
Ik heb hem wel gezien tussenin, bij een overlijden ofzo. De laatste keer dat ik echt nog eens met
hem gepraat heb, is 2-3 jaar geleden.

Heeft hij met uw zus wel nog contact?
Ja dat wel. Maar mijn zus heeft in achterstand, ze is gehandicapt..

Zijn er dan geen momenten geweest dat je eens naar hem opkeek vroeger?
Totaal niet! Helemaal niks..

Hoe zou je willen dat uw vader voor u was?
Gelijk bij mijn zoon nu, zien dat hij er voor me was. Spellekes spelen, en van alles eigenlijk. Meer
met mij en mijn zus bezig zijn.

Neem je het hem dan wel kwalijk dat hij is vertrokken jullie vroeger?
Dat niet. Ik vraag er ook niets meer over aan mijn moeder, ik moet dat niet weten.

Deed hij soms leuke dingen met jou?
Neen, niets!

Was hij ook een druggebruiker?
Neen, dat was hij niet.

Ken jij iemand die een goede vader is? lemand van vrienden of familie bijvoorbeeld?
Ik heb niet zo veel contact met mijn familie eigenlijk, dus ik zou het niet weten.

Hoe ziet de ideale vader voor u eruit?

Klaar staan voor uwe kleine, en alles wat uw kind vraagt om te doen ook doen. Alles wat ik gemist
heb eigenlijk in mijn kindertijd. Ik probeer dat nu ook, hoe moeilijk dat ook is voor mijn andere
kinderen. Ik kan dat tegen niemand uitleggen, zelfs niet tegen mijn vriendin. Ze weten niet hoe
dat is, dat gevoel. Ik ben niet iemand die rap weent, ik kan me wel sterk houden.

Vind je het soms moeilijk om uw zoontje op te voeden, aangezien je dat vaderfiguur zelf gemist
hebt? Dat je bijvoorbeeld niet goed weten hoe je bepaalde dingen moet doen?

Neen, want via die thuisbegeleiding heb ik veel steun. Want toen hij geboren was gingen we elke
dag naar ‘de puzzel’ om te kijken hoe ik met het kind moest omgaan. Dat was 6 maanden, we
hebben dat een paar maanden gedaan.

Heb je een beetje zicht op de leeftijdsontwikkeling door die begeleiding?

Ze geven u informatie die je zelf vraagt.. We hebben geleerd dat we hem konden belonen als hij
iets goed deed. We zetten bijvoorbeeld stempels als hij iets goed gedaan heeft. Dat hebben we
wel geleerd van toen.

Kan je op de lijsten even aanduiden welke gevoelens je aan je eigen vader had of hebt..
Mijn vriendin zegt soms: “het blijft uwe papa”. Dat kan wel zijn, maar hij is er nooit geweest voor

mij. Ik heb alleen maar negatieve gevoelens bij hem.. Ik voel me gekwetst, ongelukkig, ontroerd,
treurig en verdrietig.



Doet het pijn om erover te spreken?
Dat deed pijn, maar dat is nu helemaal anders..

Denk je daarom ook dat je het nu zelf extra goed wilt doen als vader, omdat je dat vaderfiguur
nooit hebt gehad?

Ja zeker wel. Ik wil dat mijne zoon later zegt: “Ei, mijne papa is zo(duim omhoog)!” Ik heb dat
nooit kunnen zeggen over mijne papa.

De hulpverlening bij de CAD

Op welke manier wordt er over het vaderschap gesproken in uw begeleiding?
Bijna niets, eigenlijk nooit. Ik heb bijna nooit een gesprek met haar. Ik vraag me dat soms ook af..

Zou je dat willen dat er meer gesprekken zijn?

Ja eigenlijk wel. Ik heb dat thuis wel, die begeleiding via de jeugdrechtbank. Dat zijn gesprekken
ook over het kind. Ze komt kijken en praten, en mee naar oplossingen zoeken voor waar we naar-
toe moeten.

En dat valt wel goed mee?

Ja natuurlijk! We moeten nu bijvoorbeeld naar Sint- Truiden naar de woonmaatschappij, om te
kijken voor een sociale woning. De jeugdrechter staat daar ook achter, om dan te kijken of we het
goed aanpakken met ons kind. Want nu woon ik met mijn vriendin nog bij mijn ouders in.

Was er in het begin wel meer begeleiding?
Niet veel niet.

Je zou daar behoefte aan hebben om er wel meer over te praten?
Ja natuurlijk.

Hoeveel zou je hier bij de CAD gesprekken willen met de begeleidster?
1 keer per maand ofzo? Ook niet te veel, want ik heb die thuisbegeleiding ook nog.

Hoe spreek jij tegen je zoontje over het druggebruik?

Eigenlijk praten we er niet over, hij weet dat niet. Ik zeg wel eens dat mama en papa een ‘medi-
cijntje’ moeten nemen om zich beter te voelen, maar meer zeg ik daar eigenlijk niet over. Dat
komt wel ooit, maar nu nog niet.

En als die tijd komt, hoe ga je dat dan vertellen tegen hem.
Troh, dat weet ik nog niet. Dat is moeilijk. Ik vind het wel heel belangrijk, om dat te vertellen. Je
weet nooit wat hij later gaat doen...

En wat zeg je dan als jullie naar de methadonverstrekking komen, hier bij de CAD?
Ik zeg dan dat we koffie gaan drinken.

Zo lang hij er niet naar vraagt, ga jij het ook niet zeggen tegen hem?

Nu nog niet neen. Maar ooit komt het wel dat ik dat ga zeggen. Als de tijd daar is. En dan wil daar
heel eerlijk voor zijn, dat is belangrijk. Ik weet wat dat voor mij allemaal gedaan heeft, en ik zou
niet willen dat het hem ook allemaal over.



